
Proefje: in de kreukels ben je sterker 
 
Soms gaat het niet goed in je leven. Het lijkt erop dat alles in kreukels ligt, maar wist je dat God je 
dan juist sterk kan maken? Het volgende proefje laat je dit zien.  
 
Wat heb je nodig:  

- drie (kartonnen) bekers 
- twee vellen papier  

 
Wat moet je doen:  
Zet de bekers naast elkaar met ongeveer 15 centimeter ertussen.  
Leg nu een vel papier op de bekers en plaats de derde beker op het papier.  
Is het papier sterk genoeg om de beker te dragen?  
 
 
 
 
 
 
 
Vouw dan het tweede papier in een zigzag en leg het op de twee beker. Is het nu wel sterk genoeg 
voor de derde beker?   
 
 
 
 
 
 
 
 


